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Eind augustus 1942 lag er een briefkaartje op de mat bij de broertjes
Jan en Roelie Janssens. De afzender was hun joodse vriendje Bernard

van Dam. Er stond op:

“Beste Jan en Roelie, We zitten in de trein en gaan heel ver weg. Tot
ziens jongens. Groeten van pa en moe en jongens, Bernard.”

Bernard en zijn gezin kwamen niet terug uit Auschwitz. Vele jaren
later besloot Abelike Janssens, de dochter van Jan, om het verhaal

van de familie Van Dam te onderzoeken. Ze sprak met haar vader en
haar oom en andere tijdgenoten en deed onderzoek in archieven.
Met een subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
bezocht ze een van de laatste overlevenden van de familie in Los

Angeles. Hij bleek nog een doos met brieven uit oorlogstijd te
hebben. Deze vertellen over het dagelijks leven in oorlogstijd, de

hoop en de angsten van de joodse bevolking en laten zien hoe het
net zich steeds verder om hen sluit. Op basis van haar onderzoek

publiceerde Abelike eind vorig jaar het boek Het kaartje van Bernard.
Ze vindt het belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden. Ze

zijn actueler dan ooit.

Op 16 april zal Abelike, lid van ons departement, vertellen over haar
boek en haar onderzoek. Ze wordt ter plekke geïnterviewd door

Jannetje Koelewijn, tot voor kort journalist bij NRC en zelf auteur van
diverse boeken.
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